‘ protestantse gemeente te

Halstere no N ieuw~vosse meer

Liturgie van het ochtendgebed op
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2026

11.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren

Het ochtendgebed wordt verzorgt door :
Mw. Lia Rozendaal, mw. Elza van Riet en dhr. Piet Ram

Organist: dhr. Edu de Goiffau
Koster: mw. Rika van Zwieten
Videoteam: dhr. Dhr. Marcel de Jong

Voor de bijeenkomst, vanaf 10.30 uur, is er gelegenheid Koffie / Thee te
drinken

Voorbereiding.



Welkom

Moment van stilte

Aansteken van de kaarsen.

Aanvangslied: lied 442 : 1 en2 Op u mijn Heiland blijf ik hopen.

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Gedicht Eris hoop

De zonden zijn vergeven

Ja, Jezus heeft ons leven

Bevrijd van angst en schuld

Hij heeft ze weggedragen

Ze zijn aan 't kruis geslagen

Prijst God, Die onze zwakheid duldt.

De Heer wil niet ontbreken
Als wij zijn afgeweken,
Neemt Hij ons bij de hand
Leidt ons in rechte sporen

2



Wij mogen toebehoren,
Aan Hem, die staat aan onze kant.

Wij mogen vurig hopen, nooit voor zijn voet te lopen
Hem volgen met de daad

En gaandeweg ontdekken,

Wat tot Zijn eer mag strekken,

Als 't daag’lijks leven verder gaat,

Wij leven nog in dromen,
Kennen nog onvolkomen,

Maar hopen op Gods woord.
Verwachten de berichten

Dat God Zijn rijk gaat stichten
En leven eeuwig met hem voort.

Gebed : God van licht

Schriftlezing Romeinen 8: 18 t/,m 26.

Niets houdt onze redding tegen

Er komt een einde aan het lijden

18 Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige
leven niet in gevaar.

19-21 Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood. Dat is niet de
schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de
mensen.

Toch is er hoop! Want ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een eind aan
de macht van de dood. De aarde verlangt hevig naar dat moment van
bevrijding. Dan zal God aan zijn kinderen het eeuwige leven geven. En dan
zullen zij voor altijd op aarde leven.

Ook aan ons lijden komt een einde

22 Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende.

23 Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de heilige Geest al gegeven,
maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste
geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar
tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.



24-25 We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we
erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien,
dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze
moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.

De heilige Geest bidt voor ons

26 De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet
welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we
moeten bidden. Maar de heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens
het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen.

Lied: lk zal er zijn EO zingt (you tube),
Uitleg bij de schriftlezing
Zingen: Lied 486: 1,2,3en4 Midden in de winternacht

1 Midden in de winternacht

ging de hemel open;

die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied,

herders, waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,

laat de beltrom horen:

Christus is geboren.

2 Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
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laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4 Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister

die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,

kere om, kere om, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Meditatief orgelspel
Collecte.
Eris 1 collecte voor World Vision voor Ruth, het door de diaconie

aangenomen meisje uit Oeganda.

Zegenbede. ( met gezongen amen)
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A - men, a men, & - Imen.
Orgelspel.

Nieuwjaarswens. En een gezamenlijke proost op het nieuwe jaar

MEDEDELINGEN

Kerkdiensten
Zondag 4 januari 2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren.
In deze dienst gaat ds. Hans den Toom voor.

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com



mailto:pghnv@gmail.com

